
 

Reisverslag  
Phantasialand en zo 3 t/m 10 september 

2021 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inleiding  
 
Op 3 september 2021 vertrok onze groep naar Heimbach in Duitsland. Wij 
verbleven op Landal Dormio Resort Eifeler Tor. Onze groep bestond uit Gino, 
Damian, Auke, Sander, Lex, Brian en Tim. Als begeleiders waren Leon en Maril 
mee.  
  



 

 

Dag 1 – Vrijdag 3 september 2021 
 

Vanuit heel Nederland gingen 
"onze jongens" vroeg uit de 
veren om koers te zetten 
Richting Arnhem en 
Veenendaal. Na de 
kennismakingen zetten we om 
11.30 koers richting Heimbach 
in de prachtige Eifel. Vlak na 
15.00 kwamen wij aan in onze 
vakantiehuisje. Wat een luxe, 
wat een fantastische plek om 
vakantie te vieren.  

 
Na het uitpakken in de lekkere warmte van 
25 graden gingen Gino en Damian mee met 
Leon naar de Netto. Winkelwagens vol 
kwamen mee terug naar het huisje. Met 
goed gevulde koelkasten en kastjes kon de 
vakantie echt beginnen.  
 
Maril en Auke zorgden voor de eerste warme 
maaltijd. Met goed getrainde kuiten kwamen 
ze terug met heerlijke frietjes en 
bratworsten. Als toetje werd spaghetti ijs 
getrakteerd. 
 
Na het eten ging Maril met Sander nog even 
reserveren voor het buiten zwembad de 
komende dagen en Leon met Sander, Lex en 
Brian nog even wat speelkaarten kopen in 
het dorp. Daar werd de rest van de avond 
onder genot van een bitburger gretig 
gebruikt van gemaakt. Tim en Brian genoten 
van de tv en de rest bleef nog lang op onze 
fantastische terras. 
  



 

 

Dag 2 – Zaterdag 4 september 2021 
 

Vroeg waren de eerste boys 
wakker. Om 7.50 vertrok 
Leon met Gino, Auke en Lex 
om broodjes bij de bakker 
te halen. Na een luxe 
ontbijt inclusief scrambled 
eggs werd er rustig 
opgestart.  
  
 
 
Zaterdagmiddag om 3uur 
zouden we bootje gaan varen 
op de prachtige Ruhrsee.  
Een elektrische boot en een waterfiets werden gebruikt voor deze actieve 
activiteit op het water. Het warme zonnetje maakt de middag compleet. 
 
Na het fantastische varen zetten we koers richting Heimbach waar we gingen 
eten bij de gekke Griek Jorgo! El Greco zoals het restaurant heeft, zorgde voor 
heerlijke pizza's, gyros en schnitzels. De geweldige gastheer vermaakte 
bovendien alle gasten. Zaterdagavond werd de dag afgesloten met het 
Nederlands Elftal. Montenegro werd met 4-0 verslagen en dat zorgde voor een 
groot feest in huisje nummer 35! 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

Dag 3 – Zondag 5 september 2021 
 

Zondag, rustdag. Bij ons niet! Auke besloot om bij Maril in het huisje te blijven 
en vast samen aan het avondeten te beginnen. Tim, Sander, Gino, Lex, Damian 
en Brian gingen mee naar België, euh Monschau. Kaartjes kopen, wandelen, 
terrasje zitten en een heerlijke ijsco in het prachtige stadje. Om 15.00uur 
moesten we terug zijn voor de Grand Prix van Zandvoort. Op meerdere 
telefoons en tablets zagen we enthousiast dat Max de race won. Daarna gingen 
we met zijn alleen nog zwemmen en aten we heerlijke macaroni. Voor de tv of 
buiten tijdens een potje ezelen werd er genoten van een drankje en een heerlijk 
bakje chips. 

 

 
 

   



 

 

Dag 4 – Maandag 6 september 2021 
 

Phantasialand!!!! 
 
's Morgens om 9.15 zetten we koers richting Bruhl. Onderweg nog een lekkere 
kaasbol gehaald en dan door naar het pretpark. Iedereen natuurlijk 
zenuwachtig en enthousiast. De corona checks werden goed doorlopen en wij 
konden beginnen aan de vele stappen van deze dag. De  rivier, de achtbanen, 
de zweefmolen en zelfs de draaimolen passeerden de revue. Op deze warme 
dag genoten wij allemaal met volle teugen. Toen we het park wouden verlaten, 
stond ons busje vast geparkeerd en moesten we wachten op onze "buren". Toen 
deze arriveerden konden we ons terugreis weer hervatten. Onderweg stopten 
we bij de Lidl. Gino en Leon gingen even snelle boodschappen doen. 
 
Bij thuiskomst aten we heerlijke Italiaanse groentesoep met brood en 
bratwursten! 
 
's Avonds kwam Tatjana, van een andere Tendens groep nog even langs bij haar 
grote vriend Brian! 
 

   



 
 

 

 

 
  



 
 

Dag 5 – Dinsdag 7 september 2021 
 

Rustdag!  
 
 
Hahahahahahaha ... Grapje! 's Morgens gingen Gino, Tim, Auke en Brian. 
Damian, Lex, Maril en Sander sliepen heerlijk uit. Na het ontbijt vertrokken we 
richting zwembad waar we uren spetterden en bommetjes deden. Tussendoor 
even lekker op het terras met aardbeien taart. Maril werd met kleren en al het 
water ingegooid door de boys. 
 
Gebakken aardappels of gekookt, 
vissticks en appelmoes werden vakkundig 
klaargemaakt door Maril, Auke en 
Sander. Tot de laatste kruimel werd het 
opgegeten. 
 
Na het eten ontsprong zich een waar 
watergevecht. Pannen en emmers water 
vlogen over elkaar heen. 
 
Deze waterdag werd afgesloten met een 
bezoek aan het binnen zwembad. Het 
bad voor ons alleen . Met tikkertje en 
veel geklauter was het plezier enorm. 
 
Bij thuiskomst konden we nog even 
wachten voordat Nederland - Turkije 
begon. Met gehaktballen, chips werd een 
echte dag waterdag afgesloten.. 
  



 

 

Dag 6 – Woensdag 8 september 2021 
 

Vandaag staat er weer een actieve dag op het programma. Na het 
uitslapen van sommige jongens en het genieten van het ontbijt, 
vertrokken wij richting het dorpje Heimbach. Na de Tendens 
kampioenschappen midgetgolf met de winnaars Lex en Maril zetten 
we koers richting het buiten zwembad van Heimbach. Hier konden 
we uren genieten van de duikplank en de glijbaan. Na heel wat 
calorietjes verbranden gingen wij op verzoek van de boys weer eten 
bij Jorgo. Eigenlijk was hij vandaag dicht, maar speciaal voor ons 
(echt waar) konden we genieten van pizza's, schnitzels en gyros.  
 
 
 
 
 

Na het diner werd uitgebreid 
afscheid genomen van deze 
uiterst vriendelijke Griek. 's 
Avonds werden er spelletjes 
gespeeld en tv gekeken 
onder genot van een lekker 
drankje. Daarna gingen de 
snaveltjes toe, en werd vast gedroomd van koffiebier, ranjabier, 
bananenbier en natuurlijk België (hè Brian?)! 

 

  



 

 

Dag 7 – Donderdag 9 september 2021 
 

Gino en Tim stonden weer vroeg naast het bed, en konden met Leon richting de 
Edeka om brood en de rest van de laatste boodschappen te kopen. 
 
De boys hadden een cadeautje bedacht voor onze topper Maril. Het werd 
uiteindelijk een aansteker met kaart en een flesje kersenbier. Allemaal dingen 
die bij deze vakantie horen. 
 
Daarna werd op verzoek 
van Brian, koers gezet 
richting België. Alleeee 
manneke! Op een terras 
werd een drankje besteld. 
Als verrassing werd in 
België door Leon een bord 
friet met mayonaise 
besteld. De boys hadden 
het niet verwacht en 
genoten uitstekend.  
 
Als laatste verrassing werd gestopt in Luxemburg! 3 landen op 1 dag! In een 
mega winkelcentrum werden de laatste cadeautjes voor het thuisfront gekocht 
en haalde menigeen een flesje drinken of wat te snoepen. Bij de Action, jaja, 
ook in Luxemburg kochten we nog wat extra bagage voor de terugweg. Na een 
prachtige rit terug, aten wij nog heerlijke kippenpoten met sla en als toetje 
bibberpudding. De sla werd gemaakt door Auke en Tim. Leon werd nog verrast 
door de boys, die in park winkel uit zichzelf een prachtige geurkaars voor hem 
kochten! 
 
 
 
  



 
 
Daarna vertrokken Maril, de super sportieve Sander, de enthousiaste Damian, 
de waterrat Lex, onze lieve Auke en de van België dromende Brian nogmaals 
naar het binnen zwembad om de laatste baantjes te trekken. 
 
De avond werd afgesloten met het in t ontvangst nemen van een 
vakantieherinnering onder genot van een drankje en een laatste bakje chips! 
  



 
 

Dag 9 – Vrijdag 10 september 2021 
 

Aan alles komt een eind. Al vroeg stonden de heren naast hun bed. Opruimen, 
inpakken en wegwezen! 
 
Na alle ouders te hebben gebeld dat we een uurtje eerder terugkwamen dan 
gepland kon de terugreis beginnen. Onderweg werden de tankstelles nog 
leeggekocht!  
 
Om 13.00uur arriveerden wij in 
Veenendaal. Waar wij Gino, Damian, 
Sander en Tim afzette. Naar boksen, 
ellebogen en een stiekeme knuffel werd 
luid toeterend afscheid genomen van 
elkaar. 
 
Hierna werden grappenmaker Brian en 
onze fantastische begeleider Maril 
afgezet in Arnhem en ging Leon verder in 
de auto met Lex en Auke om ze thuis in 
het hoge Noorden af te zetten. 
 
Bij thuiskomst in Leeuwarden van Leon 
viel er een stilte die ik niet gewend ben. 
De dagen erna werd er volop genoten van 
alle mooie herinneringen! 
 
 

 
Heimbach je was 
fantastisch! 
  



 

 

Slot 
 

De week 'Phantasialand en zo' was erg gezellig, actief en vol water! We hebben 
een gezellig week met jullie gehad! En we hopen jullie allemaal in de toekomst 
weer eens mee te mogen nemen op een nieuwe, leuke vakantie! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 


